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WELKOM
BON BINÍ
Welkom op het eiland waar het altijd zomer is, het hele jaar door.  
Hier voel je je meteen thuis. Een Caribisch paradijs met azuurblauwe 
baaitjes, rijk cultureel erfgoed en historische gebouwen in pastelkleuren.
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BON BINÍ
Een warm welkom op Curaçao, het grootste eiland van de 
ABC-eilanden. Een unieke Caribische bestemming die meer is dan zomaar 
een vakantiebestemming. Hier vind je een onvergetelijke ervaring.

Elk moment op Curaçao is een kans om te genieten van de meer dan 
35 prachtige, verborgen stranden en de unieke flora en fauna. Begin een 
culinaire reis die door de versmelting van culturen en geschiedenis van het 
eiland ontzettend veelzijdig is.

De unieke mix van Europese en Caribische flair en het rijke erfgoed van 
Curaçao worden weerspiegeld in de koloniale gebouwen, plantagehuizen, 
forten en musea. De hoofdstad, Willemstad, is een van de meest iconische 
bezienswaardigheden in het Caribisch gebied en staat niet voor niets op de 
lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Het beste is natuurlijk om ons eiland zelf te ervaren. Met onze strikte 
gezondheidsrichtlijnen en meer dan voldoende ruimte, heb je alle vrijheid 
om het eiland te ontdekken door zelf lekker rond te dwalen. Dompel je 
onder in een wereld van levendige kleuren en eindeloze energie.

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen op Curaçao. Bon Biní!
Ontdek meer op curacao.com.

WELKOM OP 
CURAÇAO

Op het eiland zijn 55 verschillende 
nationaliteiten terug te vinden, 

    waardoor een smeltkroes van culturen 
   en erfgoed is ontstaan.
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VIJFTIEN FEITEN OVER CURAÇAO 

1.	 Inwoners: 160.000.

2.	 �Locatie: Curaçao ligt tussen Aruba en Bonaire in het zuidelijke deel van 
de Caribische Zee, zo’n zestig kilometer ten noorden van Venezuela. 

3.	 �Oppervlakte: 444 vierkante kilometer, 64 kilometer lang en 16 
kilometer breed. 

4.	 Hoofdstad: Willemstad, onderdeel van de UNESCO Werelderfgoedlijst.

5.	 �Er worden vier talen gesproken: Papiamentu, Engels, Nederlands en 
Spaans. 

6.	 �Sinds 2010 is Curaçao een autonoom land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

7.	 �Toerisme, olie en offshore banking zijn de grootste sectoren binnen 
de economie van Curaçao. 

8.	 Gemiddelde temperatuur: dertig graden, het hele jaar door. 

9.	 �Religie: voornamelijk rooms-katholiek (80%), maar ook joods, 
protestants en islamitisch. 

10.	�Munt: de Antilliaanse gulden, afgekort als Nafl. of ANG. Eén euro is 
twee Antilliaanse guldens waard. 

11.	 �Kraanwater op Curaçao is van prima kwaliteit en kan dus gewoon 
gedronken worden. 

12.	 �Even aan denken: de netspanning op Curaçao is 110-130 volt/50 Hz, 
anders dan in Nederland. Een universele stekker biedt uitkomst.

13.	 �Net als in Nederland rijden de auto’s aan de rechterkant van de weg 
en ook de verkeersregels zijn er vrijwel hetzelfde. 

14.	�Op Curaçao is het vroeger dan in Nederland: vijf uur in de winter en 
zes uur in de zomer.

15.	 �Leven en laten leven, dat is hier het devies. Dat betekent dat op Curaçao 
iedereen welkom is, ongeacht ras, religie en seksuele voorkeur. Geen 
enkel eiland in het Caribisch gebied heeft zo veel hotels en activiteiten die 
zijn aangesloten bij de International Gay & Lesbian Travel Association. 
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ONS EILAND
VLIEG DE ZON TEGEMOET
Een zonnig welkom op Curaçao - een plek van pittoreske stranden, avontuur en 
kleurrijke cultuur in het hart van het Caribisch gebied.



KLIMAAT
Curaçao ligt midden in de tropen, net iets ten noorden van de 
evenaar. Daarom is het er warm en zonnig - het hele jaar door. De 
gemiddelde temperatuur is zo’n dertig graden, maar je koelt vanzelf af 
van de oostelijke winden die vooral in de lente over het eiland waaien.  
Regenseizoen? Dat klinkt erger dan het is. Van oktober tot februari 
valt er vooral ’s nachts weleens een bui. Overdag schijnt gewoon de 
zon weer. 

KLEDING
Vanwege het warme weer is het aan te raden om lichte, luchtige 
kleding te dragen. Een tropentenue dus. Verder: goed smeren en 
voorzichtig met te veel zon. Heb je een hike gepland? Goed idee! 
Maar zorg voor stevige schoenen en draag een lange broek om jezelf 
te beschermen tegen cactussen en insecten. 

WATER DRINKEN
Het water op Curaçao is niet alleen veilig om te drinken, het is zelfs 
van de beste kwaliteit. Sinds 1928 wordt hier zeewater tot drinkwater 
gedestilleerd voor het hele eiland. Zonder chloride, weinig calcium, 
zonder geur of smaak en bacteriologisch helemaal in balans. 

IN GEVAL VAN NOOD:
Noodgeval: 911
Ambulance: 912
CMC: (+5999) 745-0000
Toeristenpolitie: (+5999) 735-0044

DUSHI 
CURAÇAO
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Gezondheid komt altijd op de eerste plaats met onze “A Dushi Stay, 
the Healthy Way”-programma om onze gasten en onze bevolking zo 
goed mogelijk te beschermen.

Het aantal COVID-19 besmettingen op Curaçao is relatief beperkt 
gebleven. Dit is voor een groot deel te danken aan de nauwe 
samenwerking tussen het Curaçao Tourist Board met het Ministerie 
van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, en andere overheidsinstanties 
die zich inzetten om de heropening op een veilige en gecontroleerde 
manier te laten verlopen. 

COVID-19 TESTLABORATORIA OP HET EILAND 
Mocht je een COVID-19-test nodig hebben voor op het eiland of 
voor het geval je terug moet naar een land waar een negatieve test 
vereist is, kun je je op  laten testen op de volgende locaties:

ADC
www.adcnv.com
Telefoon: (+5999)-434-5100

MLS
www.mlscuracao.com
Telefoon: (+5999)-736-8455

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en updates over de richtlijnen op Curaçao 
kun je terecht op de officiële website van de overheid en op de 
reisadviespagina van het Curaçao Tourist Board: 
https://www.curacao.com/nl/article/travel-updates

Lab de Med
www.labdemed.org
Telefoon: (+5999)-736-1030
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PLAATSELIJK VERVOER
Er zijn veel manieren om Curaçao te ontdekken. Gelukkig zijn de 
afstanden op Curaçao overzichtelijk; het eiland is 64 kilometer lang 
en 16 kilometer breed.

AUTO HUREN
De beste manier om het eiland te leren kennen is door een auto te 
huren. Zo kun je gaan en staan waar en wanneer je maar wilt. 
Op het vliegveld vind je grote autoverhuurders als Hertz, Budget, 
Avis en Alamo. Vaak kun je deze ook vinden in de grotere hotels. 

Als je van plan bent om een auto voor langere tijd te huren, vraag 
dan naar de weektarieven. Voor de benodigde borg is een creditcard 
handig. Ook is het aan te raden om de huurauto vooraf al te 
reserveren. Een internationaal rijbewijs is niet nodig. Rij voorzichtig! 

PENDELBUSJES 
Veel hotels bieden vervoer van en naar het vliegveld aan. 
Sommige hebben ook pendelbusjes naar het strand of naar 
downtown Willemstad. Excursie aan de andere kant van het eiland? 
Vraag eerst of ze ook vervoer hebben voordat je dit zelf regelt. 
Duikscholen bijvoorbeeld, die halen en brengen je meestal van deur 
tot deur. Wel zo handig. 
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Wist je dat je de dividivibomen als 
kompas kunt gebruiken? Ze groeien 
namelijk altijd in dezelfde windrichting: 
naar het westen, want zo waait de 
passaatwind. 

WIST JE      	
    DAT?

OPENBAAR VERVOER
Doe zoals de locals doen: neem de bus, of ‘konvoi’ zoals ze hier 
genoemd worden. De meeste toeristen maken hier geen gebruik van, 
maar het is misschien wel dé manier om het echte Curaçao te zien. 
Grote busstations zijn te vinden in het Waaigat in Punda en naast het 
viaduct in Otrobanda.  
De meeste bussen rijden elk uur, maar de lijn naar Westpunt gaat elke 
twee uur. Op zondag is de dienstregeling wat soberder. Een kaartje 
koop je gewoon bij de chauffeur. Alleen contant, dus zorg voor een 
paar Antilliaanse guldens in je broekzak.  

MINIBUSJES
Kleinere minibusjes rijden over het hele eiland en zijn te herkennen aan 
het woord ‘BUS’ op het nummerbord. Voor iets meer of iets minder 
dan een euro - afhankelijk van hoe ver je moet - rij je mee. Een vaste 
dienstregeling is er niet, dus go with the flow. 

TAXI
Officiële taxi’s zijn te herkennen aan het bord op hun dak en de letters  
‘TX’ op het nummerbord. Chauffeurs met een licentie dragen een 
ID-pas en hebben een sticker met informatie over zichzelf in de 
auto. De gangbare tarieven zijn geldig van 6:00 tot 23:00 uur voor 
een maximum van vier passagiers; ’s nachts moet je rekenen op een 
toeslag van 25%. 

Als er geen meter loopt is het belangrijk om vooraf een prijs af 
te spreken: zo voorkom je gedoe. Taxistandplaatsen zijn er bij het 
vliegveld, vlak bij de meeste hotels en op het Brionplein voor de 
Pontonbrug in Otrobanda. Of download de 24-7 Taxi Curaçao app 
om een taxi te bestellen voor een vaste prijs, waar en wanneer je er 
één nodig hebt.
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GESCHIEDENIS
KLEURRIJK VERLEDEN
De rijke geschiedenis heeft het eiland gevormd op manieren die vandaag de dag 
nog steeds niet te missen zijn. 
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GESCHIEDENIS
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DE HISTORIE VAN CURAÇAO
De vroegste bewoners van het eiland waren de Arawaks, afkomstig 
van het Zuid-Amerikaanse vasteland. De eerste Europese 
ontdekkingsreizigers zetten voet op Curaçao in 1499. Alonso de 
Ojeda - een luitenant van Christopher Columbus - was zo onder 
de indruk van de fysieke gesteldheid van de eilanders, dat hij een 
bijpassende naam bedacht: ‘isla de los gigantes’ (‘eiland van de 
reuzen’). Minder dan twintig jaar later verscheen de naam Curaçao 
voor het eerst op een Portugese landkaart. De meest logische 
verklaring daarvoor: dit was de naam die de oorspronkelijke 
bewoners zélf gebruikten. 

In 1634 werd Curaçao officieel Nederlands terrein. De zeventiende 
en achttiende eeuw golden hier als donkere tijden waarin het 
eiland een belangrijk centrum was voor de trans-Atlantische 
slavenhandel. Slavernij werd afgeschaft in 1863. De dekolonisatie 
kwam in 1954 toen de Nederlandse Antillen een gelijkwaardige 
status kregen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. In 2010 
werd deze status opgeheven en sindsdien geldt Curaçao weliswaar 
nog steeds als deel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar is het 
wel autonoom. 

Vandaag de dag noemen de bewoners hun eiland liefkozend ‘Dushi 
Kòrsou’, oftewel: mooi, fijn Curaçao. 
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LANDHUIZEN
In de tweede helft van de zeventiende eeuw verdeelden de 
Nederlanders het land op Curaçao onder private grondbezitters. 
Op hun plantages bouwden deze nieuwe eigenaren grote landhuizen 
voor henzelf en hun families, compleet met opslagruimtes, stallen en 
onderdak voor hun huisslaven. Kleine hutjes - ‘kunuku huisjes’ - werden 
gebouwd voor de slaven die op het land moesten werken. Deze kun je 
nog steeds zien op het eiland. 

Tegenwoordig zijn zo’n 85 historische landhuizen bewaard gebleven. Je 
vindt ze overal op het eiland, meestal op heuveltoppen omdat de wind 
daar zo aangenaam is. Daarom zie je ze vaak al van ver. Tegenwoordig 
kun je er goed eten, kunst kijken, dansen of overnachten.   
 
NIET TE MISSEN:
•	 Landhuis Knip (of Kenepa) – Museo Tula
•	 Landhuis Dokterstuin – heerlijk lokaal eten  
•	 Landhuis Chobolobo – Curaçao Liqueur Distillery 

FORTEN
Vanaf de Nederlandse bezetting in 1634 tot aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog zijn er op kwetsbare plekken van het eiland 
forten gebouwd. Tegenwoordig zijn die forten nog steeds een 
belangrijk onderdeel van het rijke verleden van Curaçao en de mooiste 
exemplaren worden ’s nachts verlicht. 

OM TE BEZOEKEN:
•	 Fort Amsterdam (1635)
•	 Fort Beekenburg (1703)
•	 Rif Fort (1828)
•	 Fort Nassau (1797)
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Wist je dat sommige mensen beweren  
dat de naam ‘Curaçao’ afkomstig is van 
het Spaanse woord ‘Corazon’?  
De Portugezen maakten er vervolgens 
Curaçau of Curaçao van.  

WIST JE      	
    DAT?
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DE ZIEL VAN HET EILAND 
160.000 inwoners, meer dan vijftig nationaliteiten: dat is Curaçao. 
Een smeltkroes dus, met al die culturen door elkaar. Een gevolg van de 
historische slavenhandel is een rijk cultureel verleden, nu omarmd door 
eilanders én bezoekers. Nog steeds vormen Afro-Caribische tradities de 
ziel van het eiland. Je ziet het terug in kleurrijk taalgebruik, in de tambú - de 
Curaçaose blues - en in de keuken. Eigenlijk overal. 

MENSEN EN 
CULTUUR
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MENSEN 
EN 
CULTUUR
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TAAL
Curaçao heeft drie officiële talen: Papiamentu, Nederlands en 
Engels, waarvan Papiamentu het meest gesproken wordt. Deze taal 
ontstond in de tijd dat slaven van allerlei verschillende afkomsten op 
Curaçao kwamen. Zo sprak men een mengelmoesje van Afrikaanse 
talen, Spaans, Nederlands, Frans, Portugees, Engels en Arawak. 
Anders dan bij andere Creoolse talen wordt Papiamentu gesproken 
in alle lagen van de samenleving. Maar - en dat blijft leuk - met 
Nederlands kun je hier overal terecht. 

HANDIGE FRASES OM TE WETEN
Bon dia
Bon tardi
Bon nochi
Awe
Ayera
Danki
Bon
Dushi
Bon Biní
Kon ta bai?
Mi ta bon
Danki
Ayó
Kon ta bo nòmber?
Mi yama...
Mi nòmber ta…
Mi ta bini di...
Di nada
Te otro biaha
Hòmber
Muhe
Muchanan

Hallo/goedemorgen 
Goedemiddag
Goedenavond 
Vandaag
Gisteren
Dankjewel 
Goed
Lief, mooi, lekker
Welkom 
Hoe gaat het?
Met mij gaat het goed 
Dankjewel
Tot ziens
Hoe heet jij?
Ik heet...
Mijn naam is…
Ik kom van...
Graag gedaan 
Tot de volgende keer
Man
Vrouw
Kinderen



CULINAIR
Het culinaire aanbod van Curaçao is beïnvloed door de vele culturen 
en rijke geschiedenis. Daarom is het eten even divers als verrukkelijk, 
of je nou uiteten gaat of iets meeneemt van een foodtruck. Opties 
variëren van Aziatisch-Caribische delicatessen tot Spaanse, Italiaanse, 
Chinese en Nederlandse gerechten. Willemstad is een grote hub voor 
de scheepvaart, dus markten en supermarkten zijn goed gevuld met 
importproducten uit Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Hierdoor is 
het gemakkelijk om kennis te maken met de grote verscheidenheid aan 
smaken. 

LOKAAL
De beste kennismaking met een cultuur gaat door de maag. En in 
het geval van Curaçao is het te hopen dat je trek hebt, want met een 
bevolking die bestaat uit meer dan vijftig culturele achtergronden, 
is de keuze reuze. De invloeden van de Spaanse overheersers, de 
Nederlandse invloeden, de Venezolaanse en Indiase gemeenschappen 
en de Portugese Joden zijn allemaal terug te vinden. Maar als we dan 
toch één lokale specialiteit moeten noemen: de stoofpotten. Met rund 
(‘karni stobá’) of met geit (‘kabritu stobá’). 

Authentieker dan lunchen op één van de food markets van Willemstad 
wordt het niet. Of vis - zo vers als het maar kan - in een van de 
restaurants in de buurt Koredor. Zie je wel? Keuze genoeg. 

SNACKBARS
We noemden ze al even: snèks. Je komt ze overal tegen op het eiland, 
deze kleine eetbarretjes waar locals én toeristen graag komen. Stop hier 
voor een biertje, koffie of een smakelijk hapje. Wat te denken van ‘Saté 
Ku Batata’ - saté met friet? Goedkoop, authentiek en stiekem heel erg 
lekker.
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BARBECUE OP Z’N CURAÇAOS
Kook zoals de locals doen: met je voeten in het zand en een plons in de 
Caribische Zee tussendoor. Voor een barbecue op z’n Curaçaos kun je 
boodschappen doen in een van de vele supermarkten op het eiland.  
Barbecueën is alleen toegestaan op een paar publieke stranden, zoals 
Daaibooi, Santa Cruz, San Juan en Caracas Baai. 

Die laatste is dé plek om eilanders te ontmoeten in de meest relaxte sfeer 
die je je kunt voorstellen. Deze baai is een van de grootste en onvoorstelbaar 
mooi. Als de zon onder de rotsen ondergaat, dan komt de muziek, het 
plezier, en vooral: de heerlijke aroma’s. Palapa’s en picknicktafels zijn de hele 
dag beschikbaar, maar als je een ligbed wilt is het aan te raden om vroeg of 
laat in de middag te komen; dan is het niet zo druk. 
Maar dan het belangrijkste: de barbecue. Zet hem drie meter van de zee, 
als je geluk hebt onder een palmboom. En voor de ultieme ervaring: gooi je 
hengel uit en vang je eigen vis voor op de gril. 

VOOR DE LATE TREK
Gedanst, gezongen, gelachen, geleefd en nu trek gekregen? Zoek een  
‘truk’i pan’ op. Dit zijn eetstalletjes waar de locals zich na een avond uit 
verzamelen om nog iets te eten. Je kijkt misschien naar zo’n bescheiden 
caravannetje en denkt: durf ik dit? Het antwoord is: ja, je durft! En na 
afloop zul je zeggen: niks stilt de late trek zo goed als snacken bij een truk’i 
pan. 
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MUZIEK 
De zon is allang onder, de muziek gaat steeds harder. Daar sta je, op de 
dansvloer, met je handen in de lucht te draaien met je heupen. Sneller, 
sneller, sneller. Het ritme van de nachten op Curaçao is aanstekelijk. En 
de muziek is overal. 

CARNAVAL
Het hoogtepunt van het jaar op Curaçao is carnaval; een feestelijke 
mix van muziek, theater, straatfeesten, kunst, cultuur, geschiedenis 
en folklore. Als je het échte Curaçao wilt zien, dan moet je hierheen. 
Het feest begint in januari en duurt vervolgens twee maanden, met 
als apotheose de grote optocht in de straten van Willemstad: één 
groot feest. Het slotstuk van het feest is de traditionele, nachtelijke 
verbranding van Koning Momo om alle negativiteit van het afgelopen jaar 
in één klap weg te wassen. 

TUMBA
Het woord tumba is afgeleid van het Bantu en Mandinka-woord voor 
drum. De oorsprong van deze muzieksoort mag dan in Afrika liggen, sinds 
de introductie in de zeventiende eeuw op Curaçao is het ontwikkeld tot 
dé soundtrack van het eiland. Voel het ritme en stilstaan is geen optie 
meer. Tumba kent invloeden van merengue, Afro-Caribische drummuziek 
en Latijnse jazz. Vooral tijdens het carnaval staat alles in het teken ervan. 
Tijdens het jaarlijkse Tumba Festival strijdt een keur aan artiesten om in 
ieder geval voor dat jaar de koning of koningin van de tumba te zijn. Het 
winnende liedje is de officiële soundtrack van het carnaval dat jaar. En 
reken maar dat je hem dan overal hoort. 

SEÚ
Stilstaan was al geen optie meer, maar als je tijdens het jaarlijkse 
oogstfestival de seú-klanken hoort, gaan je heupen vanzelf met je aan 
de haal. De officiële dans die erbij hoort heet de ‘wapa’ en is bedacht om 
zaaien en oogsten uit te beelden. Elke paasmaandag trekt de officiële 
parade door Willemstad met meer dan vijfduizend deelnemers. 
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TAMBÚ
Zwelg mee met de tambú, de blues van Curaçao. De oorsprong 
van deze gevoelige klanken ligt bij de slaven die er een uitlaatklep 
voor hun zorgen en frustratie in vonden. De instrumenten blinken 
uit in eenvoud: ‘tambú’ (drum), ‘kachu’ (koehoorn), ‘agan’ (een stuk 
metaal) en ‘chapi’ (een schoffel). Daar wordt bij geklapt, meestal door 
vrouwen, en gedanst: asymmetrische bewegingen met het betere 
heupdraaiwerk. De teksten zijn vaak maatschappijkritisch, doorspekt 
met humor en metaforen. Tegenwoordig is de tambú populair, ook bij 
de jongere generatie. Want zorgen en frustratie, die zijn van alle tijden. 

MODERN 
Al die traditionele klanken van Curaçao zijn nog steeds terug te horen 
in de moderne muziek van het eiland. In de plaatselijke barretjes en 
op de stranden zijn volop lokale artiesten te horen, maar sommigen 
worden wereldberoemd. Wat te denken van percussionist Pernell 
Saturnino, mezzosopraan Tania Kross, singer-songwriter Izaline 
Calister en pianisten Wim Statius Muller, Rudy Plaate en Randal 
Corsen? Grote namen, maar van tijd tot tijd zijn ze nog steeds te zien 
en te horen op Curaçao. Bijvoorbeeld op het jaarlijkse Curaçao North 
Sea Jazz Festival, waar muziekliefhebbers van over de hele wereld op 
afkomen. Maar ook, als je geluk hebt, zomaar in een lokale bar of een 
plaatselijk theater. 

CURAÇAO NORTH SEA JAZZ FESTIVAL
De Nederlandse editie is welbekend, maar wist je dat het North 
Sea Jazz Festival ook jaarlijks neerstrijkt op Curaçao? Dat betekent 
drie dagen topmuziek op het eiland, met zowel lokale sterren als 
wereldberoemde artiesten. Zo waren Carlos Santana, Alicia Keys, 
Sergio Mendes, John Legend, Bruno Mars, Ruben Blades, Stevie 
Wonder, Prince, Usher en Enrique Iglesias al eens te bewonderen. Wie 
er dit jaar optreden? Kijk op de website voor het actuele programma. 
www.curacaonorthseajazz.com
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KUNST
Curaçao is kleur, overal waar je maar kijkt. En dat kleurrijke karakter 
zie je terug in de lokale kunst. Musea en galeries vind je verspreid 
over het hele eiland. Een greep uit het aanbod: 

RECYCLEN MET YUBI
Yubi Kirindongo is een internationaal bekende kunstenaar wiens 
originele creaties zo uit de vuilnisbak komen. Of het nu oude 
auto-onderdelen zijn, of onderdelen van onherkenbaar geworden 
machines, Yubi’s motto is:  
“Wat voor de één afval is, is voor de ander een schat.” Zijn huis in 
het westen van Willemstad doet dienst als galerie en museum - te 
bezoeken op afspraak. Zijn werk is ook te zien in de Alma Blou 
Gallery en het Curaçao Museum.

NENA: KONINGIN VAN DE SCHOONHEID
Nena Sanchez, kunstenaar én voormalig Miss Curaçao, haalde de 
inspiratie voor haar kleurrijke doeken uit de natuurlijke schoonheid 
van het eiland. Je vindt haar schilderijen in haar eigen galerie in 
Punda en in Landhuis Jan Kok, uitkijkend op de zoutvelden in 
Willibrordus. Want hier ligt de schoonheid voor het oprapen. 
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Wist je dat locals hier cactussoep en 
soep van okra met zeevruchten eten? 
En wat dacht je van een stoofpotje met 
leguaan? Durf jij het te eten? 

WIST JE      	
    DAT?

RONDE VORMEN BIJ SERENA’S
‘Chichi’, zo heet in het Papiamentu de oudste vrouw van de familie -  
een moederfiguur waar iedereen tegen opkijkt. Chichi-poppen zijn 
voluptueuze beelden van klei, handgeschilderd en met kleurrijke 
Caribische prints. Unieke souvenirs dus, en zo Curaçaos als je het 
maar krijgen kunt. In een creatieve bui? Maak er zelf eentje in Serena’s 
Art Factory.  
 

LANDHUIS BLOEMHOF
Een ontmoetingsplaats voor kunstliefhebbers. Dat is Landhuis 
Bloemhof, dat bekendstaat als geliefde culturele en historische 
pleisterplaats op Curaçao. Er zijn tentoonstellingen, lezingen, literaire 
avonden en creatieve workshops. Echt het bezoeken waard: de 
permanente tentoonstelling over het werk van May Henriquez, die hier 
woonde en werkte. En dan even bijkomen met een wandeling door de 
bijbehorende, weelderige tuin. 

GALERIE ALMA BLOU
De grootste collectie kunst van lokale kunstenaars tref je in deze 
galerie. Alma Blou is de oudste en grootste in z’n soort op het eiland. 
Het is gevestigd in een karakteristiek plantagehuis uit de zeventiende 
eeuw: Landhuis Habaai.
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NIKS MOET, ALLES MAG
Hier zijn geen zorgen, alleen de zon. Dus kom tot jezelf als je aan het strand ligt en 
alleen de zee zachtjes hoort ruisen. Breng de zonnegroet terwijl je op een surfplank zit. 
Laat je masseren in één van de vele spa’s. Of doe nog minder dan niks, want alles mag.

EILANDLEVEN
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STRANDEN
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STRANDEN
Curaçao is een land van azuurblauwe zee, meer dan 35 stranden en 
zalvende briesjes. Elk strand heeft zijn eigen karakter en de meeste liggen 
verscholen in rustige baaitjes waardoor je alle ruimte en privacy hebt om 
lekker te ontspannen. 

CAS ABAO
Cas Abao is een strand uit het boekje. Wit zand, kristalhelder water, 
wiegende palmbomen en rieten parasols. Dit strand combineert een 
natuurlijke schoonheid met alle strandgemakken die je nodig hebt: een 
bar, een restaurant, douches en een winkel voor duikspullen. Want duiken, 
dat is hier prachtig, net als snorkelen trouwens. Het rif verveelt nooit. 

DAAIBOOI BAAI 
Dit kleine baaitje is een droom om in te snorkelen. Ontdek de 
onderwaterwereld terwijl je langs de rotsen flippert. Uitrusten doe je 
daarna onder de palapa’s; de snackbar is altijd open. Ten westen van het 
strand loopt een klein pad het binnenland in.

PLAYA KENEPA GRANDI / KENEPA CHIKI
Deze twee oogverblindende stranden horen bij  
de mooiste en populairste van het eiland. Playa Kenepa Chiki (Kleine Knip) 
is kleinschalig en schaduwrijk door de manzanillabomen - pas op: giftig! 
In het weekend is er een snackbar open en 
kamperen er soms locals. 
Playa Kenepa Grandi (Grote Knip) 
is groter en heeft wat meer 
voorzieningen, waaronder een 
forse snackbar. Schaduw vind je 
hier onder de palapa’s. 
Gratis toegang. 
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SEA AQUARIUM STRAND / MAMBO BEACH
Dit strand ligt naast het Curaçao Sea Aquarium en Dolphin Academy 
Curaçao. Overdag is dit het perfecte strand voor kinderen om te 
spelen in het ondiepe water. Eromheen vind je winkels en verschillende 
bars, zoals Mambo, Cabana, Wet & Wild, Bonita Beach Club en Blue 
Oceans, maar ook faciliteiten voor allerlei watersporten. In de avond is 
dit strand populair bij families en jongeren; met name in het weekend 
wordt het er gezellig druk. Soms zijn er concerten en filmvertoningen 
op het strand. 

JAN THIEL-STRAND
Een familiestrand bij uitstek, dat is Jan Thiel, gelegen in een sjieke 
woonbuurt in het oosten van Willemstad. Voor kinderen is er een 
semi-omheind waterdeel aangelegd. Het restaurant serveert op het 
strand, en wie nog meer rust zoekt: vlakbij ligt een zoutmeer. Zie je ze, 
in de verte? Yes, flamingo’s! 

KLEIN CURAÇAO
Laat je niet misleiden door de naam: Klein Curaçao is het langste en 
witste strand dat je hier kunt vinden. Het is te bereiken per boot in iets 
minder dan twee uur. Dan doemt in de verte een onbewoond bounty-
eiland op. Een plek waar de zee blauwer is dan blauw. En het strand 
witter dan wit. Kortom: een paradijsje in het paradijs. Snorkel langs 
scheepswrakken, wandel naar de oude vuurtoren of doe helemaal niets: 
op dit onbewoonde eiland bepaal je het helemaal zelf. 
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Van de 7 soorten schildpadden, leven er 5 in 
de wateren rond Curaçao. Populaire plekken 
om schildpadden te spotten zijn Playa Lagun 
en Klein Curaçao.

WIST JE      	
    DAT?
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WATERSPORT
Oké, ogen dicht en stel jezelf voor: je ligt dommelend onder een parasol,  
de tropische zee zachtjes ruisend op de achtergrond en je hebt geen andere 
zorg dan de vraag: welke cocktail zal ik zo meteen eens bestellen? Welkom op 
Curaçao! Maar wil je meer actie? Kan ook. Curaçao is namelijk de perfecte 
bestemming voor allerlei watersporten. Van wakeboarden tot kitesurfen.  
En met meer dan zeventig locaties om te duiken en te snorkelen is Curaçao 
een paradijs voor iedereen met een duikbril in z’n koffer.

DUIKEN
Daar! Een zeeschildpad! En daar, achter je: een mantarog!  
De onderwaterwereld van Curaçao is betoverend. Duik de zee in en zwem 
door deze zeldzame kleurexplosie vol leven. Het kraakheldere water zorgt voor 
uitstekend zicht om op ontdekkingstocht te gaan langs gezonde koraalriffen, 
diepe afgronden en scheepswrakken. De meeste duikplekken op Curaçao 
zijn makkelijk te bereiken, gewoon direct vanaf het strand. Beschut van sterke 
stroming en het water is het hele jaar door aangenaam warm. Het merendeel van 
de duiklocaties vind je aan de kalme, zuidwestkust. Geoefende duikers kunnen 
hun hart ophalen in het ruige noorden, als de omstandigheden het toelaten.

De Coral Restoration Foundation Curaçao is een non-profit organisatie met als 
doel om koraalriffen te herstellen en het belang van onze oceanen bij te brengen 
aan bezoekers van Curaçao. Sinds 2015 hebben ze meer dan 4500 koralen 
weten terug te plaatsen op de riffen van bekende duikplekken, zoals Marie 
Pampoen, Mambo Beach, Jan Thiel en Eel Valley.

SNORKELEN
Dit is niet alleen een duikparadijs, ook snorkelend is de 
onderwaterwereld van Curaçao betoverend. Het water is hier 
uitzonderlijk helder. Vrijwel alle locaties om te snorkelen zijn 
makkelijk te bereiken vanaf stranden en snorkelaars van alle 
niveaus kunnen hier terecht. Een greep uit al dat moois: 
Klein Curaçao, Playa Kalki en Playa Largu, beter bekend 
als Playa Piskadó. Want als je al dacht dat Curaçao 
boven water mooi was, wacht dan maar tot je erin duikt.

49 • eilandleven



WINDSURFEN
Aan de zuidoostelijke kust ligt de beeldschone, afgeschermde lagune 
Spaanse Water. De lagune komt uit in de zee en is een favoriet 
onder watersporters. Voor windsurfen is er geen betere plek op het 
eiland, met een surfschool en huurmogelijkheden allebei present. 
Aan de noordelijke kant van de lagune zijn kleine baaitjes en eilanden. 
Beeldschoon, of hadden we dat al gezegd? 

KITESURFEN 
Een van de beste plekken voor kitesurfers is St. Joris Baai. Van beginners 
tot pro’s: iedereen is welkom. Als je ze nodig hebt, kun je ook lessen 
nemen. De baai is eigenlijk een groot meer met een kanaal dat uitkomt 
in zee. Rustig water, wind van zee richting land: de ideale condities dus. 
En ook fijn is dat het water ondiep blijft tot zo’n veertig meter uit de kust. 
Niet voor niks kiten de locals hier ook. 

FLYBOARDING
Altijd al willen vliegen? Deze extreme watersport komt misschien wel 
het dichtst daarbij in de buurt. Probeer te vliegen op water bij het Jan 
Thiel-strand. Met een jetpack dat aangedreven wordt door water, 
lanceer je jezelf uit de zee. Een lange slang pompt water onder hoge 
druk naar je jetboots. Met twee kleinere aandrijvingen in je handen kun 
je sturen terwijl je tot grote hoogte stijgt. Zo’n vijftien meter boven het 
wateroppervlak. Durf je? 

STAND UP PADDLE BOARDING (SUP)
Een wereldwijde trend en ook op Curaçao is ‘suppen’ steeds 
populairder aan het worden. Er worden op het eiland zelfs al 
wedstrijden georganiseerd. Zie jezelf peddelend tussen de schildpadden 
en pelikanen, met onder je de tropische wereld van koraal en vissen in 
meer kleuren dan je bedenken kunt.  
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Wist je dat er meer dan vijftig 
nieuwe soorten onderwaterdieren 
zijn ontdekt in de zee bij Curaçao?

WIST JE      	
    DAT?

ANDERE ACTIVITEITEN

GOLF
Het heerlijke klimaat op Curaçao zorgt voor sublieme  
omstandigheden om te golfen. Geniet van een rondje  
of twee op een van deze banen:
•	 �Old Quarry Golf Course is een achttien-holes-baan in een 

onvergetelijke setting. En dat vinden wij niet alleen; hét golftijdschrift 
Golfweek schaart hem onder de beste banen van het hele 
Caribische gebied en Mexico. Ontworpen door de legendarische 
golfbaanarchitect Pete Dye en helemaal in harmonie met de omgeving, 
met uitzicht op de Caribische Zee en de Spaanse Water-lagune.

•	 �De oudste baan van het eiland is The Curaçao Golf & Squash Club. Dit 
achttien-holes-exemplaar ligt centraal op het eiland, in Emmastad. 
Een en al historie, charme en karakter, al sinds de jaren dertig van de 
vorige eeuw. 

•	 �Het is lastig je te concentreren met zo’n magnifiek uitzicht als bij  
Blue Bay Golf, eveneens een baan met achttien holes. Het 
beeldschone Blauwbaai ligt aan je voeten, met overal op de baan 
de meest exotische vegetatie. Dit is tropisch golfen zoals je het je 
voorstelt.  

OFF THE BEATEN TRACK 
Stuiter over stoffige weggetjes, met twee wielen door de bocht. Er zijn 
allerlei mogelijkheden om het eiland op deze manier te verkennen. Huur 
een jeep, buggy of quad en toer door het ruige binnenland.  

HIKING EN (MOUNTAIN)BIKING 
Curaçao biedt talloze mogelijkheden om de natuurlijke schoonheid van 
het eiland per voet of fiets te ontdekken. Verschillende organisaties bieden 
indrukwekkende hikes aan. Check online voor het actuele hoe en waar. 
Mountainbikepaden gaan dwars door de zoutpannen, de ruige noordkust, 
de voormalige plantages en nog veel meer moois. Schrijf je in voor een 
groepstocht en ga op avontuur.  
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OPLADEN
TIJD OM TE ONTSPANNEN 
De vibe is hier zó relaxed dat je alle stress van thuis meteen vergeet. Geen 
wonder dus, dat ontspannen hier ook op hoog niveau kan. Bezoek een van de 
vele spa’s of kuuroorden en voel het lome, lekkere Caribische tempo in je spieren 
glijden. Op de massagetafel, in het zwembad, met een rij warme stenen op je rug 
of zwetend in een stoomcabine. Laat je scrubben, verwen je nagels, je haar en je 
voeten. Je voelt je zacht, zen en zalig. Het kon dus nóg relaxter.



OPLADEN
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PURE WEELDE
Verwen jezelf met een massage, een gezichtsbehandeling of meteen 
je hele lichaam in een van de vele spa’s van Curaçao. Wat dacht je van 
een massage met uitzicht op zee? Een unieke ervaring. 
Daar lig je dan, terwijl je gekneed en ontknoopt 
wordt, ingesmeerd met exotische oliën, en dan het 
mooiste: ogen dicht en luisteren. Hoor je hem? 
De zee. Niks meer aan doen.

YOGA
Er zijn meerdere opties voor yoga op het eiland. In studio’s natuurlijk, 
maar ook midden in de natuur of op het strand. Als je voor een korte 
periode op het eiland verblijft kun je aanhaken bij een drop-in klas. En nog 
meer keuze: mindful yoga, pilates, ayurvedische yogamassages of yoga bij 
volle maan. 
 

HAPPY HOUR
Blote voeten in het zand, de zon die ’s avonds nog zachtjes nagloeit in je 
nek, dat vederlichte gevoel van vakantie, ver weg van alles wat moet. Tijd 
voor een glaasje. Op de stranden en in de bars en clubs van het eiland 
zijn Happy Hours populair. Twee voor de prijs van één is het meestal. Zo 
begint je avond goed. Proost, op Curaçao!

BOULEVARD
Winkelen doe je op Curaçao aan zee. Op de Mambo Beach Boulevard 
- ook wel BLVD genoemd - vind je een eclectische mix van winkels, 
restaurants en bars, en dat allemaal direct aan het strand. Heimwee? 
Hier kun je poffertjes krijgen en er is een bruin café. Maar er is meer, veel 
meer. Ontdek het zelf. 
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JAN THIEL 
Jan Thiel bruist. Op deze plek is volop vermaak te vinden, met restaurants, 
bars, winkels, een casino en een paar resorts. Na zonsondergang vind je 
hier optredens en live muziek.  

PISCADERA
Dit vissersdorpje is een van de meest relaxte plekken op het eiland 
geworden. Niets moet, alles mag; dat is de sfeer die er in de lucht hangt. 
Rond de baai vind je sportfaciliteiten en restaurants, heel veel restaurants. 
Wat er op het menu staat? Vis natuurlijk, vers uit de zee waar je nu op 
uitkijkt. 

FESTIVALS EN EVENEMENTEN 
Curaçao heeft een breed aanbod van grote festivals en evenementen, het 
hele jaar door. Muziek, film, culinair en meer. Zo is er het Curaçao North Sea 
Jazz Festival, Curaçao International Rotterdam Film Festival, Curaçao Pride, 
Curaçao Blue Seas Festival en - natuurlijk - carnaval. Maak het mee en sta 
oog in oog met het échte Curaçao. Voor data en details: www.curacao.com 

CASINO’S
Nu je er toch bent, kijk eens of je geluk hebt in een van de casino’s op het 
eiland. Op Curaçao vind je in totaal zo’n 2000 slotmachines en meer dan 
zeventig speltafels. Je vindt ze downtown en bij sommige grote hotels.  
Hit me! 

NACHTLEVEN
De zon is allang onder, de muziek gaat steeds 
harder. Daar sta je, op de dansvloer, met je 
handen in de lucht te draaien met je heupen. 
Sneller, sneller, sneller. Het ritme van de nachten 
op Curaçao is aanstekelijk. 
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Wist je dat er op het eiland 
verschillende plekken zijn waar je kunt 
genieten van een pedicure met visjes 
die aan je tenen knabbelen? 

WIST JE      	
    DAT?
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ONTDEK
HOE HET LAND IN ELKAAR ZIT
De beste manier om alles over Curaçao te ontdekken is een bezoek aan de 
hoofdstad Willemstad, maar vergeet niet de nationale parken van het eiland te 
ontdekken. Spendeer zeker ook een dag op een afgelegen strand. Wat je ook 
doet, je wordt verrast door de rijke cultuur, natuur en vele bijzondere ervaringen. 



REGIO’S
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WILLEMSTAD
Kleurrijk, levendig en vrolijk: dat is Willemstad, de hoofdstad van 
Curaçao. Je struikelt over de galeries en barretjes in de artistieke wijk 
Pietermaai, koopt verse vis op de drijvende markt aan de Caprileskade 
en laat je aansteken door de Caribische levenslust die hier door de 
straten giert. De ziel van Curaçao beleef je hier.  
 
Wist je dat de levendige hoofdstad op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat? De St. Anna Baai verdeelt de stad in twee delen 
met Punda in het oosten en Otrobanda in het westen. De twee delen 
zijn met elkaar verbonden door de Koningin Emmabrug, beter bekend 
als de “The Swinging Old Lady” of “Pontjesbrug”.

In het verleden stond Willemstad bekend als een belangrijke 
handelshaven voor producten uit de omliggende Spaanse, Franse en 
Britse koloniën. In totaal staan in de vier districten Punda, Otrobanda, 
Pietermaai en Scharloo zo’n 765 gebouwen op de monumentenlijst.

PUNDA
Welk beeld schiet je meteen te binnen als je aan Curaçao denkt?  
Dikke kans dat je de gekleurde huizen van de Handelskade in 
Willemstad noemt. Geen wonder; dit stadsgezicht is door de jaren 
heen iconisch geworden. En het past bij het bruisende karakter van de 
hoofdstad. 

Het is het bekendste stukje van Punda, de oudste wijk van Willemstad. 
Nederlanders stichtten het toen ze in 1634 het toen nog Spaanse 
eiland bezetten. Fort Amsterdam werd gebouwd ter bescherming 
van de kolonie. En al snel groeide de stad. Nu doet Fort Amsterdam 
dienst als regeringscentrum. De buurt daaromheen heeft nog steeds 
z’n oorspronkelijke karakter, met nauwe straatjes en steeg jes.  
En kleur natuurlijk, overal kleur. 
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TE DOEN IN PUNDA: 

•	 �Lunch op de Oude Markt. Hier probeer je lokale delicatessen voor 
lokale prijzen - niet duur dus. En zo ontmoet je meteen de lokale 
bevolking, want die luncht hier ook.  

•	  �Nieuwe markt. De overdekte Marshe Nobo op het plein Waaigat 
is waar de eilanders komen voor hun verse groenten en fruit, vis en 
handwerk. De markt is dagelijks tot 14:00 uur. Stiefel een beetje, 
probeer eens een snack, drink uit een kokosnoot en probeer de 
onovertroffen tropische sappen.  

•	  �Mikvé Israel-Emanuel Synagogue (Snoa). Dit indrukwekkende 
gebouw werd gebouwd in 1732 en is daarmee de oudste synagoge 
die nog steeds in gebruik is op het westelijk halfrond.  

•	  �Shoppen. Het aanbod is groot en goed, met een mix van lokale 
winkels en internationale ketens. Maar mis niet het meest 
gefotografeerde gebouw van Punda: parfumerie Penha op de 
Handelskade, vlak bij de Koningin Emmabrug. Dit knallend 
gele gebouw is een prachtvoorbeeld van Nederlandse koloniale 
architectuur.  

•	 �Punda Vibes. Elke donderdagavond verandert de 
buurt in een bruisend straatfeest waar mensen 
van alle leeftijden samenkomen. Straattheater, live 
muziek en vuurwerk bij de Sint Annabaai: dit moet je 
gewoon een keer meemaken. 
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OTROBANDA
Otrobanda betekent ‘de andere kant’ en ontstond in 1707 toen er simpelweg 
geen ruimte meer was in Punda. De gebouwen in de Breedestraat werden 
aangelegd om te spiegelen met die in Punda, met ruimte voor winkels op 
de benedenverdieping en woonruimte erboven. In 1774 was Otrobanda net 
zo groot als Punda. Toen er in de achttiende en negentiende eeuw bevrijde 
slaven naar de stad trokken, werden de ruime huizen opgedeeld in kleinere 
ruimtes. 

In de twintigste eeuw werd Otrobanda een belangrijk cultureel centrum voor 
de opkomende Afro-Caribische middenklasse op het eiland.

Hoewel de buurt even leek te verpauperen is ze de laatste jaren opgeleefd en 
opgeknapt tot een van de coolste plekken van de stad. Vooral het gebied  
Ser’i Otrobanda is een bezoek waard. 

TE DOEN IN OTROBANDA:
•	 �Walking tour. Te voet zie, leer en voel je het beste wat Otrobanda voor 

bijzondere plek is. Een gids vertelt erover terwijl je door de kleine straatjes 
loopt. 

•	 �Curaçao Museum. In een gebouw uit 1853 huist het oudste museum 
van het eiland. Hier vind je werk van lokale maar ook internationale 
kunstenaars, een diverse collectie met antieke meubels én een 
traditionele Curaçaose keuken. In de beeldentuin is een kinderdorp dat 
ze zelf kunnen ontdekken. 

•	 �Kurá Hulanda. Dit kleine maar fijne museum herleidt de geschiedenis 
van de slavernij in het Caribisch gebied en viert de West-Afrikaanse 
culturen waar veel slaven vandaan kwamen. Kurá Hulanda heeft de 
grootste collectie Afrikaanse artefacten van het hele Caribisch gebied. 

•	 �Netto Bar op de Breedestraat maakt en serveert al ròm bèrdè (groene 
rum) sinds 1954. Dit knusse barretje staat in de middag vol toeristen en 
locals. 

•	 �Riffort. Dit fort - gebouwd in 1828 - ligt aan het water en doet 
tegenwoordig dienst als winkelcentrum met bars en restaurants die zorgen 
voor een bruisend sfeertje. In de weekenden is er live muziek. 
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PIETERMAAI
Net als Otrobanda is ook de buurt Pietermaai gebouwd aan het 
begin van de achttiende eeuw vanwege een gebrek aan ruimte 
in Punda. Deze oorspronkelijke woonbuurt is vernoemd naar de 
Nederlandse kapitein Pieter de Meij, die in Curaçao neerstreek 
in 1674. Tegenwoordig is Pietermaai een hippe, bohemian buurt 
in opkomst. Er hangt een artistiek sfeertje en het nachtleven lokt 
studenten, toeristen en locals. De meeste monumentale gebouwen 
zijn opgeknapt in originele staat en omgetoverd tot boutique hotels, 
restaurants en bars. 

TE DOEN IN PIETERMAAI:
Struin door de Nieuwestraat, misschien wel de hipste plek van het 
eiland. Overdag knallen de kleuren van de huizen in pasteltinten. Na 
zonsondergang vullen de terrassen zich met goed geklede locals en 
toeristen. De avond is jong en ligt hier voor het grijpen. 
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SCHARLOO
De buurt Scharloo was oorspronkelijk een plek waar land werd bewerkt; 
daarna werd het gebruikt voor scheepsbouw. Tot 1877, toen er een 
razende orkaan over het eiland ging en de villa’s van tal van rijke joodse 
families in Pietermaai verwoest werden. Zij gingen op zoek naar een 
veiligere plek om te wonen en vonden die hier. In Scharloo bouwden 
ze nieuwe villa’s voor hun families. De meeste van die wonderschone 
landhuizen zijn gerestaureerd en doen nu dienst als museum, hotel of 
kantoor. Maar ook een trits spannende, innovatieve start-ups, eettentjes 
en galeries zijn hier neergestreken.  

TE DOEN IN SCHARLOO:
•	 �Wandelingen met gids. Een wandeling door Scharloo is waarschijnlijk 

de beste manier om een gevoel te krijgen bij deze unieke buurt, en 
zo kun je van dichtbij zien hoe de opleving gestalte krijgt. Ontdek 
de magnifieke architectuur, ontmoet de mensen die er wonen en 
werken, en geniet van spontaan muzikaal vertier onderweg. 

•	 �Street art. Scharloo is als een galerie in de buitenlucht. Hier vind je 
bontgekleurde muurkunstwerken, vaak indrukwekkend van formaat. 
Lokale en internationale artiesten hebben de muren in de buurt van 
hun kunst voorzien en met name de Bitterstraat en Parke Leyba zijn 
niet te missen. 

•	 �Verstopte lunchplekjes. Als je toe bent aan écht goede koffie, een 
bagel of een lokale lunch, dan ben je hier in de buurt aan het goede 
adres. Waar precies? Zoekt en gij zult vinden! Elk zaakje heeft zijn 
eigen flair en stijl, en allemaal zijn ze het proberen waard. 

•	 �Maritiem Museum. Het Curaçao Maritiem Museum neemt je mee 
in meer dan vijfhonderd jaar maritieme geschiedenis van het eiland. 
De verhaallijn is geïllustreerd door een permanente tentoonstelling 
die bestaat uit authentieke nautische kaarten, modelschepen en 
navigatieapparatuur van alle tijden. Dat alles wordt gecombineerd 
met audiovisuele ondersteuning, maar nog leuker: het museum biedt 
ook een tour door de haven aan op een van de originele havenboten. 
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DRIE KONINGINNEN:  
DE BRUGGEN VAN WILLEMSTAD
Je kunt ze niet missen als je door Willemstad loopt. De drie statige 
bruggen zijn allemaal vernoemd naar een Nederlandse koningin.   

KONINGIN EMMABRUG
Deze brug is gebouwd in 1888 door Leonard Burlington Smith en is 
twee keer helemaal gerenoveerd: in 1939 en 2006. Ooit moest je tol 
betalen om eroverheen te mogen, behalve als je op blote voeten was: dan 
mocht je gratis. Tegenwoordig is de tol helemaal opgeheven. Als de brug 
opengaat, komen er twee pontjes in actie die mensen - ook gratis - naar 
de overkant brengen. Overigens is deze brug ook bekend onder twee 
andere namen: Swinging Old Lady en Pontjesbrug.

KONINGIN JULIANABRUG 
De Koningin Julianabrug is een echte eyecatcher in het stadsgezicht van 
Willemstad. Met 56 meter is het de hoogste brug van het hele Caribisch 
gebied. Zó hoog zelfs, dat olietankers er gewoon onderdoor kunnen varen. 
Bezoekers kunnen van bovenaf genieten van een adembenemend uitzicht 
op Sint Annabaai, Punda, Otrobanda en Schottegat. De brug heeft een 
vierbaansweg en is geschilderd in opvallend geel en blauw. Tien jaar deed 
men over de bouw ervan, en in 1974 ging hij open. Voor dappere dodo’s: 
onder begeleiding kun je abseilen vanaf het hoogste punt. 

KONINGIN WILHELMINABRUG
Deze brug (1928) verbindt Punda met Scharloo, over het Waaigat. 
Voorheen was dit een ophaalbrug, maar hij werd vastgezet toen de werf 
in het Waaigat vernietigd werd. In 2005 werd er een compleet nieuw 
exemplaar geplaatst. 
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Wist je dat ze 2 verschillende gekleurde 
vlaggen hijsen om aan te geven hoe lang de 
Koningin Emmabrug open blijft? Oranje als 
het voor een korte periode is en donkerblauw 
voor een langere periode.

WIST JE      	
    DAT?
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BANDABOU
Bandabou is het ruige randje van Curaçao, gelegen aan de westkant van 
het eiland. Hier vind je een paar van de allermooiste stranden van het 
eiland en enkele beschermde natuurgebieden. 

NATUUR
•	 �Christoffel Park. 372 meter, zo hoog is de Christoffelberg - 

het hoogste punt van het eiland. En wát een uitzicht! Het hele 
omliggende natuurgebied ligt aan je voeten. Maar daar moet je 
wel wat voor doen. Met de hike omhoog kun je het best vroeg 
op de dag beginnen om de middaghitte te ontlopen. Vergeet je 
wandelschoenen niet, en een fles water. Ook zijn er tours per jeep, 
mountainbike of paard, en extra bijzonder: wandelingen bij maanlicht 
of bij zonsopgang. Kamperen kan ook, aan zee. Een betoverende 
ervaring. 

•	 �Shete Boka National Park. Shete Boka ligt aan de westkust van 
het eiland, naast Christoffel Park. Hier vind je spectaculaire baaien 
(‘boka’s’) waar de zee soms woest kan beuken en kolken. Bij Boka 
Tabla bijvoorbeeld, waar de witte golven uiteenspatten in een 
ondergrondse grot. Klim op het kalkstenen terras voor het beste 
uitzicht. En nog een must-see: Pistolero, waar de golven echoën 
alsof het pistoolschoten zijn. 

•	 �Grotten van Hato. In dit indrukwekkende grottencomplex van 
bijna 5000 m² kom je de mooiste kalksteenformaties, poeltjes 
en watervallen tegen - bijna buitenaards. Maar het is écht, en 
eeuwenoud. Deze grotten zijn miljoenen jaren geleden gevormd. 
Tegenwoordig leeft er een kolonie zeldzame langneusvleermuizen.

•	 �Flamingo’s op de zoutpannen. Vanaf Willemstad rij je richting 
Willibrordus om uit te komen bij de zoutpannen. Nu moet je een 
beetje geluk hebben, maar dikke kans dat je groepen flamingo’s 
tegenkomt. Parkeer naast Landhuis Jan Kok voor het beste uitzicht 
op deze majestueuze roze vogels. Nog meer flamingo’s kun je vinden 
bij de zoutpannen bij Jan Thiel en Sint Michiel. 
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CULTUUR

•	 �Zondagmarkt. Voor een echt lokale ervaring moet je op 
zondagochtend naar de markt in Barber. Hier ontmoeten 
de eilanders elkaar om samen te eten, te winkelen en elkaar 
te spreken. Een greep uit het aanbod lekkers: bonencake en 
rozijnenbrood. Of ga meteen voor een volledige maaltijd uit de 
ter plekke geïmproviseerde keukentjes. Aanraders: vissoep (‘sòpi 
di piska’) of verse ‘pika’ - een kruidige mix van ui en pepers.  

•	 �Kas di Pal’i Maishi. Dit openluchtmuseum was ooit een 
authentiek slavenhuis dat behoorde tot de plantage Ascension, 
hier vlakbij. Nu kun je hier de verhalen horen over het dagelijks 
leven van de slaven. Kas di Pal’i Maishi is dé plek voor een 
geschiedenisles over de vindingrijkheid van mensen die vrijwel 
niks hadden.  

•	 �Museo Tula. In 1795 organiseerde de slaaf Tula een dappere 
opstand tegen de Nederlandse slavenhouders van de plantage 
bij Landhuis Kenepa. Deze slavenopstand en de brute 
onderdrukking daarvan door de landeigenaren staan centraal in 
het verhaal van dit museum, dat gelegen is op een van de meest 
fotogenieke plekken van het eiland. 
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BANDARIBA
Bandariba is het oostelijke deel van Curaçao. Dit geldt als het 
grote, luxe toeristengebied met bijvoorbeeld Mambo Beach en 
Jan Thiel, maar je vindt er ook een woestijnachtig landschap. 

PLATTELAND 

•	 �Curaçao Ostrich Farm. Ga op safari en leer alles over deze 
wonderlijke, uit de kluiten gewassen vogels uit Afrika. Op 
de struisvogelboerderij kun je dineren bij het kampvuur, of 
lunchen in het op Afrika geïnspireerde restaurant Zambezi.   

•	 �Aloë Vera Plantage. Aloë vera is een alleskunner van een 
vetplant waarvan de lijst gezondheidsvoordelen bijna oneindig 
is. En het leuke is: ze worden op Curaçao gekweekt in enorme 
aantallen. In de plantage groeien er wel 100.000, en dat is 
een prachtig gezicht. Tijdens een rondleiding leer je alles over 
deze wonderplant. 

•	 �Dinah’s Botanische Kruidentuin. Dinah Veeris is het 
kruidenvrouwtje van Curaçao. Bezoek haar uitgebreide 
botanische tuin - Den Paradera - en hoor de kleurrijke 
verhalen over de geneeskrachtige werking van planten. Voor 
elk kwaaltje heeft ze wel een kuur en als je geluk hebt gaat ze 
voor je zingen - daarvan moet de geneeskrachtige werking 
nog wel bewezen worden. 
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ONDERWATER
Curaçao Sea Aquarium. Het zeeaquarium van Curaçao heeft een van 
de grootste collecties van het onderwaterleven in het hele Caribisch 
gebied. Voedertijd? Dan mag je roggen aaien, maar er zijn ook 
onderwaterschildpadden, haaien en andere vissen in alle kleuren van de 
regenboog. Voor een echt unieke ervaring kun je zelfs het water in springen 
om te snorkelen tussen al dat moois. 

Blijf je liever droog? Dan kun je het ook allemaal aanschouwen vanuit een 
boot met onderwaterramen. En als je ooit gedroomd hebt van zwemmen 
met dolfijnen, dan móét je naar de Dolphin Academy. Hier kunnen 
kinderen van alle leeftijden zwemmen met deze machtig mooie dieren. 
Helemaal prachtig is het snorkelprogramma of een duikcursus in open 
water. Zwemmen met wilde dolfijnen tussen de mooiste koraalriffen: dit is 
een droom die uitkomt. 

Een unieke - en veilige, droge - manier om de wilde, wonderschone 
onderwaterwereld te ontdekken is Substation Curaçao: de enige 
diepzeeduikboot die tot wel 350 meter onder het wateroppervlak gaat. 
De Curasub kan vier passagiers meenemen en gaat dieper dan een duiker 
ooit zal gaan. Goedkoop is het niet, maar de ervaring is onvergetelijk. 

En dan is er nog de nieuwe attractie van het zeeaquarium: de Ocean Lens, 
een observatorium onder water. Dat gaat zo: je loopt de trap af totdat je 
vijf meter onder water bent. Nu ga je een kamer binnen met een enorm 
raam waarachter je een waanzinnig uitzicht op een koraalrif hebt. En dat 
alles mét airco en zónder natte voeten. 

CULTUUR
Kindermuseum. Dit is op alle vlakken het jongste museum van het eiland. 
Dit museum - geopend in 2017 - biedt een breed scala aan interactieve 
tentoonstellingen waar kinderen de kracht van spelen ontdekken. Anders 
dan bij andere musea worden kinderen hier aangemoedigd om aan te 
raken, te maken, te doen - te spelen dus. Dit museum is toegankelijk voor 
alle kinderen (van 1 tot 8), maar hun ouders mogen ook mee. 
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MUSEA

Kindermuseum. Dit is in alle opzichten het jongste museum van Curaçao. 
Dit museum, opgericht in 2017, beschikt over tal van interactieve 
tentoonstellingen waar kinderen leren door de kracht van spelen. In 
tegenstelling tot een traditioneel museum, worden kinderen aangemoedigd 
om zelf te ontdekken en hun creativiteit te ontdekken. Het museum is 
toegankelijk voor alle kinderen (leeftijd 1-8) en hun families. 

Curaçao Museum. In dit veelzijdige museum komt de geologische 
geschiedenis van Curaçao tot leven. Maak kennis met kunstvoorwerpen van 
de Colombiaanse indianen, ontdek beroepen die de Afro-Curaçaoënaars 
uitoefenden na de afschaffing van de slavernij en zie hoe dat hun geloof en 
manier van leven veranderde. In de Snipgallerij is ook de cockpit te zien van 
de “Snip”, het eerste KLM-vliegtuig dat in 1934 de Atlantische Oceaan 
overstak.

Mongui Maduro Museum in “Rooi Catootje”. Landhuis Rooi Catootje, een 
typisch Curaçaos plantagehuis uit 1735, is de thuisbasis van het Mongui 
Maduro Museum dat het verhaal vertelt van de laatste vier eigenaren van de 
voormalige plantage Rooi Catootje sinds Salomon Elias Levy Maduro het in 
1853 kocht. Oorspronkelijk bekend als “Rust en Vrede”, werd 
de naam rond 1830 veranderd in “Rooi Catootje”.

Curaçao Likeur Distilleerderij. Bezoek de Curaçao Likeur 
Distilleerderij in Landhuis Chobolobo om meer te leren over 
het distillatieproces van de kenmerkende Blauwe Curaçao 
Likeur, die sinds 1896 in dit voormalige plantagehuis 
(landhuis) tot distilleerderij wordt geproduceerd.
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Wist je dat de geurige oliën in de schillen van 
de sinaasappels van het eiland als basis dienen 
voor Blue Curaçao Likeur. De sinaasappels zijn 
oorspronkelijk door de Spanjaarden hierheen 
gebracht, maar het bleek dat de vruchten 
bitter werden in de bodem van het eiland. 

WIST JE      	
    DAT?
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